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Parochieblad van O.L. Vrouw ten Hemelopneming te  
’s-Gravenzande 

 
 

 

VRIJ 
 

God heeft mensen gemaakt voor de vreugde 
om te genieten van het leven! 
Wandelen in de vrije natuur. 

Werken met je handen. 
Eten als je honger hebt. 
Slapen als je moe bent. 

Fietsen en tuinieren. 
Praten met de bomen en de pieren. 

Fluiten voor de vogels en op de bombardon spelen voor de 
vissen. 

 
Je krijgt nieuwe ogen voor het wonder om je heen. 

Je zult minder verbruiken, maar meer en bewuster genieten.  
Je proeft de weelde van vers gebakken brood. 

Een glas helder water kan een feest zijn! 
Genieten is een zegen! 

Met weinig tevreden zijn en veel genieten is een kunst 
en het geluk van echt vrije mensen. 

 
(uit: ‘Met liefde weer mens geworden’)  
 
 

 
 
De elf r.-k. parochies van het Westland en 
Hoek van Holland vormen samen de 
parochie-federatie Sint Franciscus tussen 
duin en tuin. 
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Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopneming parochie 

Iepstraat 1, 2691 EX ‘s-Gravenzande 
 

Parochiesecretariaat 
Openingstijden woensdag en vrijdag van 09.30 u. tot 11.30 u.  
 Op maandag voortaan gesloten. 
  0174 41 91 62  olvtenhemelopneming@rkwestland.nl  
 
Regiopastor: pastor I.M. Kwee 
 Esdoornstraat 1, 2691 VG  ’s-Gravenzande 
  0174 76 43 38 /   kwee@rkwestland.nl  
 

 pastoraal werkster E.M. Geelen 
 Choorstraat 105, 2681 AR Monster 
  06 36 28 69 52 /   geelen@rkwestland.nl  
 
Parochiebestuur  
vicevoorzitter dhr. P. Vijverberg    0623 89 29 01 
secretaris F. Post   0630 66 90 00 
penningmeester mw. A. Bol   0610 72 34 62 
gemeenschaps-  dhr. J. Jacobs   0174 50 34 03 
   opbouw dhr. P. Hendriks   0657 25 67 58 
liturgie vacant  
communicatie, structuur 
   en diaconie vacant 
catechese vacant  
 

Redactie Hoeksteentjes 
Mw. G. Kruijthof,  0174-415616/ redactiehoeksteentjes@rkwestland.nl  
 

Contactpersoon bezorgers Hoeksteentjes   
Mw. J. Smit,   0174- 416610 
 

Financiële bijdragen 
Voor ondersteuning aan onderstaande activiteiten kunt u uw bijdrage storten op: 
Kerkbijdrage NL43 RABO 0135.305.357  
 

Sleuteladres contactpersonen: 
de heer L. Valentin,  Vlierboompad 10,   0174 42 21 50 
de heer P. Hendriks, Watersnip 28,   0174 41 58 28 
 

Kopij voor de volgende uitgave:  
uiterlijk inleveren 23 augustus.                  

Verschijningsdatum 30 augustus. 

mailto:olvtenhemelopneming@rkwestland.nl
mailto:kwee@rkwestland.nl
mailto:geelen@rkwestland.nl
mailto:redactiehoeksteentjes@rkwestland.nl
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Pastoraal woord 
 

Vrij zijn 
We zijn in de vakantietijd. Een welverdiende periode van rust, bijkomen, of 
misschien wel een periode van ontspannende actie. In ieder geval er even uit. 
Even anders. Even los van je werk, je vaste taken. We denken ook aan de 
vele vrijwilligers in onze parochies. Onlangs zei een vrijwilligster nog: “vrijwillig 
is niet vrijblijvend”. Als je vrijwilliger bent, dan ben je verantwoordelijk voor 
een goede uitvoering van je taak. En je voelt je ook verantwoordelijk. Je wilt 
het goed doen. We zijn dankbaar voor de velen die zich inzetten.  
 

Het woord ‘vakantie’ komt van het Latijnse werkwoord ‘vacare’. Dat betekent: 
ledig zijn, vrij zijn, onbezet zijn. In de vakantietijd hebben we weer ruimte. We 
komen hopelijk weer op adem. De band met God houden we hopelijk wel 
vast. Hij reist met ons mee, waar we ook zijn. En we bezoeken misschien 
grote en mooie kathedralen, of misschien kleine intieme kapelletjes. Meestal 
steken we ook wel een kaarsje op. Aan het einde van Eerste Communie-
vieringen zei ik tegen de kinderen: “Je kunt voortaan altijd en overal in 
katholieke vieringen de Communie ontvangen. Ook in het buitenland, ja, over 
de hele wereld, waar een katholieke kerk is.” Zo is het toch? Het is echt een 
begin, de Eerste Communie. Mogen vele keren daarop volgen. Eigenlijk, zo 
schiet me nu te binnen, is God nooit op vakantie. Hij is er altijd. Wij kunnen 
altijd verbinding met Hem leggen. En daar hebben we geen 4G-netwerk voor 
nodig. 
 
‘Vacare’, openstaan voor. Wie volledig openstond voor God is de H. Maria. 
Midden in de zomer, op 15 augustus, vieren we het hoogfeest van haar 
tenhemelopneming. Adrienne von Speyr, Zwitserse mystica, schrijfster en 
arts, schrijft in haar boek ‘Dienstmaagd des Heren’ het volgende: ‘Zoals zij 
Hem (Jezus) opnam in het menselijke, zo neemt Hij haar nu op in zijn eigen 
goddelijk en eeuwig leven. Beide handelingen zijn volledig, beiden omvatten 
de hele mens, lichaam en ziel.’ En verderop: ‘Zoals de Moeder eens tot de 
Zoon en tot alles wat Hem aangaat, ja gezegd heeft, zo spreekt vandaag de 
Zoon zijn groot jawoord tot de Moeder.’ 
 

Op 15 augustus is de viering in de kerk van Monster, om 19.00 uur. Allen, 
vanuit de hele federatie, van harte welkom. 
 

Laten wij blijven openstaan voor wat God ons wil zeggen. Misschien staan we 
in de vakantietijd daar zelfs wel meer voor open dan in het drukke dagelijkse 
bestaan. Ik wens u een fijne vakantie. En een mooie viering op 15 augustus, 
waar u dan ook bent, in Monster, elders in het land, of elders in de wereld.   
 

pastor Kwee. 
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Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming 
federatieviering H. Machutuskerk te Monster 
 
‘Er verscheen een groot teken aan de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, 
de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.’ 
Woorden van een visioen van de apostel Johannes dat hij had in zijn 
gevangenschap op het eiland Padmos en dat ons is overgeleverd in het boek 
‘Openbaringen’. 
God heeft de Moeder van Jezus in zijn heerlijkheid opgenomen, om voor altijd 
in zijn nabijheid te leven, onttrokken aan dood en duisternis. Maria heeft een 
bijzondere plaats in het leven van veel mensen. Hoeveel kaarsen worden er 
niet bij haar opgestoken? Zij is de moeder van Jezus en daarom de moeder 
van alle christenen. Met onze vragen en zorgen, onze blijdschap en 
dankbaarheid kunnen wij altijd bij haar terecht. 
Op dit Mariafeest nodigt zij ons zelf uit om haar Zoon te volgen op zijn weg 
van recht en vrede. En dat betekent oog hebben voor de kleinen en 
kwetsbaren in ons midden. 
Het Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming vieren wij op dinsdag 15 
augustus in een feestelijke viering in de H. Machutuskerk aan de Choorstraat 
103 te Monster: aanvang 19.00 uur. Na afloop is er een lichtprocessie naar de 
Lourdesgrot. 
In de andere Westlandse parochies wordt dit Mariafeest gevierd in het 
weekend van 12-13 augustus.  
 
pastoor J. Steenvoorden  
 

 
Op zaterdag 10 juni jl. is oud 
stagiair Eli Stok door de 
bisschop van Rotterdam, Mgr. 
H. Van de Hende, tot priester 
gewijd. Het was een 
indrukwekkende plechtigheid, 
waarbij ook veel parochianen 
uit het Westland aanwezig 
waren. Als pasgewijd priester 
zal Eli Stok samen met pastoor 
Steenvoorden op zondag 9 juli 
a.s. voorgaan in de 
eucharistieviering in de St. 
Adrianuskerk te Naaldwijk, 

aanvang 10.30 uur. Na afloop van de viering is er gelegenheid om pastor Stok 
te feliciteren. Ook staat de koffie klaar, bij mooi weer in de pastorietuin. 
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Vieringen en diensten de komende tijd: 
   voorgangers onder voorbehoud 
 
zaterdag 8 juli  Geen viering 
 
zondag 9 juli  Geen viering in de kerk 
11.00 uur  Braderieviering op het Marktplein 
 
dinsdag 11 juli 
09.00 uur woord- en communieviering 
Voorganger diaken R. Dits 
 
zaterdag 15 juli Geen viering 
 
zondag 16 juli 
09.30 uur woord- en communieviering 
Voorganger Hans Rouw 
Koor  parochiekoor 
Intenties pater Theo van Rijn 
  Henk Verbeek 
  Willem de Vreeze 
  Aad de Jong 
  Ria van Dijk-van Santen 
  Joop Groenewegen 
 
dinsdag 18 juli 

 09.00 uur woord- en communieviering 
Voorganger pastoraal werkster E. Geelen  
 
zaterdag 22 juli Geen viering 
 
zondag 23 juli 
09.30 uur eucharistieviering 
Voorganger pater G. Zwaard 
  volkszang 
Acoliet  Anthony Tran 
Intenties Trees en Dolf 
  Henk Verbeek 
 
dinsdag 25 juli 
09.00 uur woord- en communieviering 
Voorganger diaken R. Dits 
 
zaterdag 29 juli Geen viering 
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zondag 30 juli  
09.30 uur eucharistieviering 
Voorganger pastor A. van Well 
  volkszang 
Acoliet  Yvonne Tran 
 
dinsdag 1 augustus 
09.00 uur woord- en communieviering 
Voorganger pastoraal werkster E. Geelen 
 
zaterdag 5 augustus 
19.00 uur woord- en communieviering 
Voorganger pastoraal werkster M.Th. v.d. Loo 
  volkszang met beamer 
 
zondag 6 augustus 
09.30 uur eucharistieviering 
Voorganger pastor M. Kwee 
Koor  Cantamus 
Acoliet  Anthony Tran 
Intenties Wim van Dijk 
  In liefdevolle herinnering Leo Hartensveld en Anouk 
 
dinsdag 8 augustus 
09.00 uur eucharistieviering 
Voorganger pastor M. Kwee 
 
zaterdag 12 augustus    Geen viering 
 
zondag 13 augustus patroonsfeest O.L.Vrouw ten Hemelopneming 
09.30 uur eucharistieviering 
Voorgangers pastor M. Kwee en E. Geelen p.w 
Koor  parochiekoor 
Acoliet  Yvonne Tran 
Intenties Toos van Holsteijn 
  Ina van Dijk-Kneppers 
 
dinsdag 15 augustus 
09.00 uur eucharistieviering 
Voorganger pastor M. Kwee 
 
zaterdag 19 augustus    Geen viering 
 
zondag 20 augustus 
09.30 uur eucharistieviering 
Voorganger pastor B. Lansbergen  
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  volkszang 
Acoliet  Anthony Tran 
 
dinsdag 22 augustus 
09.00 uur woord- en communieviering 
Voorganger Ineke Hartman 
 
zaterdag 26 augustus    Geen viering 
 
zondag 27 augustus       collecte MIVA 
09.30 uur eucharistieviering 
Voorganger pastor M. kwee 
Koor  parochiekoor 
Acoliet  Yvonne Tran 
 
dinsdag 29 augustus 
09.00 uur eucharistieviering 
Voorganger pastor M. Kwee 
 
zaterdag 2 september 
19.00 uur eucharistieviering 
Voorganger pastor  M. Straathof 
  volkszang met beamer 
Acoliet  Anthony Tran 
 
zondag 3 september 
09.30 uur woord- en communieviering 
Voorganger team Monster 
Koor  Cantamus 
Intentie  Toos van Holsteijn 
 
dinsdag 5 september 
09.00 uur woord- en communieviering 
Voorganger pastoraal werkster E. Geelen 

 
  

 
Iedere zondag en dinsdag is er na de viering gelegenheid om met 
elkaar koffie te drinken. 
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Van de bestuurstafel 
In onze laatste bestuursvergadering is een aantal punten in 
snel tempo de revue gepasseerd.  
De werkgroep gezinsviering heeft het voorstel gedaan om 
het aantal gezinsvieringen te beperken, daar het allemaal 
veel tijd vraagt. Jammer, maar daar is begrip voor. 
 
De voorbereidingen voor startzondag zijn in volle gang, het belooft op 10 
september a.s. weer een gezellig samenzijn te worden. De werkgroep zou 
graag willen weten op hoeveel mensen gerekend kan worden. Verder in dit 
blad daar meer over. 
 
Een gemeenschap, maar ook het gebouw dienen regelmatig onderhouden te 
worden. Zo is geconstateerd dat t.g.v. lekkage bij het grote glas- in- lood raam 
het houtwerk gedeeltelijk in slechte staat verkeert. De offerte – om het euvel 
te verhelpen - daarvoor is in de vergadering geaccordeerd. De reparatie zal 
spoedig uitgevoerd worden. 
 
We hebben afscheid genomen van Pater B. ten Berge. 
Zijn congregatie verhuist naar Nijmegen, daar er in Delft te weinig paters 
overbleven. Jammer dat we weer een voorganger moeten missen. 
 
De vakanties staan voor de deur. Namens het bestuur wens ik u allen een 
prettige vakantie en een behouden weerzien. 
 
Piet Vijverberg. 
Vicevoorzitter. 
 
 
 

Uit de parochieagenda 
 
woensdag 12 juli 
13.30 uur vergadering ‘de Zonnebloem’ 
  
woensdag 9 augustus 

 20.00 uur bestuursvergadering 
 
 woensdag 23 augustus 
 Inleveren kopij ‘Hoeksteentjes’ 
 
 woensdag 30 augustus 
 Uitgifte ‘Hoeksteentjes’ 
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 Opbrengst collecte 

   3 juni    € 101,20 
    4 juni    € 293,50 
 11 juni    €   87,65 
 Nederlandse missionarissen € 444,70 
 17 juni    € 294,70 
 18 juni    € 109,95 
 25 juni    € 112,45 
 

Voor diegene die de collecte gemist heeft of anderszins aan onze parochie wil 
bijdragen, bestaat de mogelijkheid uw gave over te maken op rekeningnr. 
NL43RABO0135305357 t.n.v. r.-k. parochie O.L. Vrouw ten Hemelopneming 
te ’s-Gravenzande o.v.v. het doel. 
 
 
 

Volkszang met beamer 
Op zaterdagavond 5 augustus en zaterdagavond 2 september is er volkszang 
en zingen wij de liederen mee via de beamer. De lezingen en volgorde van de 
vieringen zullen dan via de beamer getoond worden. 
Er ligt bij binnenkomst geen blaadje, maar neemt u wel een bundel mee de 
kerk in. 
U bent van harte welkom in deze vieringen! 
 
 

 

In Memoriam Henk Verbeek   
Henk werd te Naaldwijk geboren op 19 april 1930. In het 
tuindersgezin was hij de oudste. In totaal kwamen er negen 
kinderen. Hij groeide op in Poeldijk. Hij zat op het gymnasium, 
maar hij heeft die opleiding niet afgemaakt. Hij leerde Thea 
kennen en in 1956 zijn ze getrouwd. Henk ging tuinen aan de 
Naaldwijkseweg. Het zat hem echter niet mee. Het was zware 
grond en hij had vaak pech met de teelt. Op een gegeven 
moment heeft hij de tuin verkocht en is hij bij Van der Bos bollen 

op een tuin gaan werken. Daarna ging hij werken bij de Gemeentelijke 
Sociale Dienst te Den Haag, als werkmeester voor school- en kindertuinen. 
Dit was zijn lust en zijn leven. Hij vond dit helemaal top. Rond zijn 59ste ging 
hij met de VUT.   
Henk was altijd in beweging. Dat zien we ook aan zijn hobby’s en andere 
bezigheden. Hij fietste  graag en heel veel. Vooral het feit dat hij dan in de 
natuur was, vond hij geweldig. Hij kon daar enorm van genieten. Verder was 
hij lid van een schietvereniging en kaartte hij ook veel met vrienden.  
Henk was een heel zorgzaam en behulpzaam persoon. Hij liep iedereen na. 
Hij bracht mensen naar de kerk. In de Kreek bracht hij mensen naar de zaal 
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waar de vieringen waren. Henk was verbindend. Hij deed alles voor een 
ander. Zijn wijsheid zette hij in als er ergens bemiddeld moest worden. In de 
natuur zag hij een teken van God, en dat zag hij ook vaak in mensen.  
In september 2013 is Thea overleden. Sinds de herfst van 2016 ging de 
gezondheid van Henk achteruit. Op 11 juni is hij dan overleden in de leeftijd 
van 87 jaar. We zijn dankbaar voor hem en zijn leven, zoals hij het geleid 
heeft. Moge hij nu rusten in vrede. 
 

Pastor Kwee.   
 

 

Doopdata en gespreksavonden 
De volgende data zijn in onze kerk gepland voor doopgesprek en doop-
viering, aanvang gesprek 19.30 uur. 
 

Doopgesprek pastor doopviering 
donderdag 5 oktober M. Kwee zondag 15 oktober 

donderdag 7 december M. Straathof zondag 17 december 

 
 
 
Vormsel 
De vormselwerkgroep is al weer gestart met de voorbereidingen op het 
sacrament van het Vormsel. Naar verwachting zal de vormselviering 
plaatsvinden op 3 februari 2018 in ‘s-Gravenzande.  
Op donderdag 21 september  a.s. van 20.00 uur  tot ongeveer 21.30 uur 
organiseren wij een gezamenlijke informatieavond voor de ouders van de 
jongeren uit ’s-Gravenzande, Hoek van Holland, Monster en Poeldijk die 
interesse hebben om deel te nemen aan de voorbereidingen. Deze 
informatieavond zal gehouden worden in basisschool De Zeester in Monster. 
De uitnodigingsbrieven voor het vormseltraject zijn reeds verstuurd naar 
adressen die bekend zijn bij de parochie. Mocht u geen brief ontvangen 
hebben en wel meer informatie over het vormsel willen ontvangen,  neem dan 
contact op met het parochiesecretariaat: 
olvtenhemelopneming@rkwestland.nl  
Heeft u het aanmeldstrookje nog niet ingeleverd, wilt u dat dan zo spoedig 
mogelijk doen? 
De vormselwerkgroep zou het erg fijn vinden als iemand ons zou willen 
komen versterken. Heeft u interesse, laat het ons dan ook weten via 
bovengenoemd mailadres. 
 
Namens de vormselwerkgroep: 
Harriët, Els en Astri 

mailto:olvtenhemelopneming@rkwestland.nl
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Startzondag 

10 september  2017 
 

Eucharistieviering om 09.30 uur in 
r.-k. kerk Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming 

Iepstraat 1, ’s-Gravenzande. 
 

Muzikale ondersteuning: gezamenlijke koren. 
 

Samen werken, samen bouwen aan de kerk in deze tijd. 
 

Na de viering is er koffie en thee en voor de kinderen limonade. 
 

Activiteiten na de viering: 
 

vanaf 11.00 uur kunt u bloemschikken onder deskundige begeleiding. 
 

Vanaf 11.30 uur is er een broodbuffet, voor dit buffet moet u 
zich wel opgeven bij: 

Jan Jacobs: per mail jajacobs@caiway.nl of bij het 
secretariaat, voor het adres zie het Hoeksteentje. 

 
Samen muziek maken: 

 
“Twee violen, een trommel en een fluit”.  

Het maakt niet uit welk instrument u bespeelt, 
maar neem het mee, want samen muziek maken 

is samen delen! 
 

Na de viering wordt de muziek verzorgd door de Marimba groep. 
 

Het bestuur 
 

 

 
 
 

mailto:jajacobs@caiway.nl
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Msze Swiete w jezyku polskim w każdą niedzielę. 
Msze Świętą w języku polskim, która odprawiona będzie w każdą niedzielę o 
godz. 17.30 (możliwość spowiedzi od godz.17.00).  
Adres kościoła Dijkstraat 25, 2675 AV Honselersdijk. 
(Polska Parafia pw. NMP Gwiazdy Morza; www.parafia-rotterdam.nl   
tel. 010-4770066). 

 
 
 

MIVA-collecte op zondag 27 augustus 
Op 26 en 27 augustus vindt de MIVA-collecte in de katholieke kerken plaats. 
Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor het project: ‘Brommers voor Burkina Faso, 
opsporen van de meest kwetsbaren’ 
 
Vervoer van levensbelang 
Burkina Faso is één van de armste landen van de wereld. Het land heeft te 
kampen met droogte, gebrek aan water en slechte voorzieningen op het 
gebied van gezondheidszorg. De infrastructuur is slecht. Het grootste 
gedeelte van de wegen is onverhard, stoffig en moeilijk begaanbaar. Veld-
werkers gaan de dorpen in om ook de meest kwetsbaren te bereiken en hen 
te helpen. Voor hen zijn brommers van levensbelang. 
 
Veldwerker Bernard 
Elke dag rijdt hij met zijn motorfiets de 
dorpen in om voorlichting te geven. Hij 
spoort kinderen op en zorgt ervoor dat zij 
naar een dokter kunnen, soms regelt hij 
een operatie. Om de dorpen te bereiken 
heeft Bernard een motorfiets. Omdat de 
wegen slecht, stoffig en hobbelig zijn, is 
dat het ook het beste vervoermiddel voor 
hem. “De afstanden zijn te groot om te 
lopen of te fietsen. Zonder mijn motorfiets 
kan ik mijn werk niet doen”, benadrukt 
Bernard.  
 
24 brommers nodig 
De organisatie van de veldwerkers, 
OCADES Burkina Faso, heeft het 
komende jaar 24 brommers nodig. Met het project ‘Brommers voor Burkina, 
op zoek naar de meest kwetsbaren’ helpt MIVA hen om hun bestemming te 
bereiken. MIVA hoopt met de bijdrage van de collecte meerdere veldwerkers 
van een brommer te voorzien. En daarmee nog meer mensen in Burkina 
Faso een nieuwe toekomst.  
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MIVA. Al meer dan 80 jaar helpt ontwikkelingsorganisatie MIVA mensen in 
Latijns-Amerika, Afrika en Azië hun bestemming te bereiken door hen te 
voorzien van vervoersmiddelen. 
U kunt u bijdrage doen aan de MIVA tijdens de collecte in onze kerk op 
zondag 28 augustus a.s. 
Kijk op https://www.miva.nl/help-mee/collecte/ voor meer informatie. 
 
 
 

We zijn weer terug uit Polen 
Op zaterdagmorgen 17 juni gingen 92 personen op weg voor een 9-daagse 
bedevaart naar Polen. Met twee koninklijk blauwe bussen van Hofstad Tours 
(BAB-VIOS uit Wateringen) verlieten we in alle vroegte het Westland. Met 
bezoeken aan Fulda, Auschwitz, Krakau, Lagiewniki, Wieliczka, Kalwaria 
Zebrzydowska, Wadowice, Czestochowa en Kevelaer stond voor velen een 
onbekende bestemming op het programma. Bij 
de informatie-bijeenkomsten was wel veel 
verteld en in het reisinformatie kon je het 
nodige inlezen, maar wat staat ons te wachten? 
En dan nog wel Polen, in het Westland een 
veel besproken volk maar van alle 
eetgewoontes (in tegenstelling tot de 
drankgewoontes) weten we niet veel. En dan ook nog een vreemde 
munteenheid Zloty’s in plaats van euro’s. We vertrouwen maar op het thema 
van onze reis 'Geloof verbindt', dan moet het goed komen. En zie daar bij 
onze eerste tussenstop in Fulda (Duitsland) hangt bij de Dom een bannier, en 
wat lees ik daar: Gelaube verbindet. Toeval bestaat niet, toch? 

Negen dagen plezier 
Ze zeggen weleens: je krijgt wat je toekomt. Nou, wij mochten niet klagen de 
negen dagen dat deze bedevaart duurde. Negen dagen prachtig weer, negen 
dagen plezier in de bus, negen dagen voortreffelijk lekker eten en prachtige 
hotels. Werkelijk alles was goed geregeld door de reisleiding, inclusief de 
stralende en zeer behulpzame Klaudia Pacia, een Poolse jonge vrouw die 
haar master Nederlands heeft, in Krakau woont en werkt en ons vijf dagen 
lang begeleidde. Ze heeft dat met zeer veel passie gedaan, een geboren 
talent voor dit soort werk! 

Pelgrimeren doet wat mensen 
Bij de vieringen brandde telkens de bedevaartkaars met ons Franciscus-logo. 
Op die manier waren we verbonden met het Westland. Van alle belevenissen 
heeft elke dag iemand een verslag gemaakt dat na te lezen is op de website 
van de Westlandse Bedevaarten  
www.westlandsebedevaarten.nl  Zo met elkaar op pad zijn, zoet wel wat met 
je. Het heeft ons goed gedaan. 

http://www.westlandsebedevaarten.nl/
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Bisdom bedevaart Rome 
Het bisdom organiseert in de herfstvakantie een bedevaart naar Rome. 
Aanmelden voor de bedevaart kan tot 15 juli. Vicaris-generaal Tjeerd Visser 
coördineert de bedevaart. ‘Tussenbeide’ interviewde hem.  
 

Interview: vicaris-generaal Tjeerd Visser 
Hoe mooi is het om mee te gaan met deze bedevaart? 
Er is een aantal redenen om mee te gaan op bedevaart. Op de eerste plaats 
is het voeding voor je persoonlijke geloof. Op bedevaart gaan is een 
doorbreking van je dagelijkse routine. Je stapt daar even uit om je te laven 
aan plekken die belangrijk zijn voor ons geloof. In Rome zijn dat onder meer 
de graven van de apostelen Petrus en Paulus. Op de tweede plaats, geloven 
doe je vaak thuis in een kleinere groep en in Rome zie je dat je deel bent van 
de Wereldkerk. Dat is bemoedigend. En het kan ook uitdagen: hoe zijn we 
kerk in Nederland en hoe goed kennen we elkaar? 
  

Het thema is: bouwen aan een netwerk van liefde. Doordat je op bedevaart 
gaat, niet alleen met je eigen parochie maar ook met mensen uit andere delen 
van het bisdom, bouw je aan de gemeenschap van de kerk in onze regio. Je 
mag jezelf onderdeel weten van de gemeenschap. Je mag daarop leunen en 
je mag jouw bijdrage geven. De bedevaart kan helpen om het netwerk op te 
bouwen en ook de vraag stellen hoe dat thuis in de parochie verder kan gaan. 
  

Hoe zijn de reacties? 
We hebben grotere en kleinere bijeenkomsten gehouden in parochies en 
telkens bleek dat mensen heel erg enthousiast zijn. ‘Wat een mooi 
programma’, hoorden we veel mensen zeggen. De bijeenkomsten hebben 
mensen geholpen om te besluiten om wel of niet mee te gaan. Sommigen 
moesten het besluit nog nemen, anderen wisten al dat ze mee zouden gaan 
en werden bevestigd in die keuze. We merken dat veel mensen al eerder in 
Rome zijn geweest en de stad dus ook al wel kennen, maar nu juist als 
pelgrim Rome willen bezoeken. Daar ligt de nadruk op bij deze bedevaart. 
We vieren dagelijks de eucharistie telkens in een van de belangrijke kerken 
van Rome, waaronder de Sint Pieter. Natuurlijk gaan we ook op audiëntie bij 
de paus. In deelgroepen maken we een aantal wandelingen langs plekken die 
voor ons geloof van betekenis zijn. Dat zijn natuurlijk mooie momenten om 
vanuit je geloof met elkaar in gesprek te gaan over wat je ziet en meemaakt. 
Rome heeft een rijke christelijke geschiedenis, die we van dichtbij gaan zien 
in de Vaticaanse musea of de catacomben. 
 

Heel veel mensen die we in de parochies spreken hebben zich in allerlei 
bochten gewrongen om mee te kunnen gaan. Ze hebben vrij genomen, zetten 
geld opzij, leggen hun vrijwilligerswerk een week stil en laten hun gezin een 
week achter. Ze gaan mee naar Rome. Heel bewust maken ze zich vrij. En er 
zijn al meer dan veertig aanmeldingen voor het projectkoor. Dit wordt een 
prachtige reis.” 
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Kun je je nog aanmelden? 

Inschrijven kan tot 15 juli en voor de buspelgrims zolang er plekken over zijn 
in de touringcars.  
 

Kijk voor meer informatie op www.bisdomrotterdam.nl/bedevaart  
 

 
 

Nederlandse vespers op vooravond  
Maria Tenhemelopneming 
Op zondag 13 augustus om 16.30 u zijn er weer gezongen vespers in de St. 
Adrianuskerk in Naaldwijk. De Schola Cantorum wil op regelmatige basis 
Nederlandse vespers in gregoriaanse stijl zingen van de in 2012 overleden 
priester-componist Gerard Lesscher. De uitgave van zijn getijdenboek omvat 
1400 pagina’s en zal in 2017 verschijnen. Door de Nationale Raad van 
Liturgie (NRL) wordt dit werk beschouwd als een verrijking van het 
getijdengebed in Nederland. De teksten van dit gezongen getijdengebed zijn 
in overeenstemming met het getijdenboek dat in 1990 voor het Nederlandse 
en Vlaamse taalgebied beschikbaar kwam als uitvloeisel van het Tweede 
Vaticaans Concilie. 
De Nederlandse vespers zoals Gerard Lesscher die componeerde, ademen 
de meditatieve sfeer van het gregoriaans, zijn fijn om te zingen, geven veel 
ruimte aan volksdeelname en de teksten zijn geheel volgens het getijdenboek 
van de r.-k. kerk. 
De volgende vespers zijn op zondag 29 oktober om 16.30 u. 
 
 

 

Oogstdankdag 
Op woensdag 6 september a.s. is de LTO-Noord Oogstdankdag in Heiloo. 
Thema van deze dag is: ‘danken – denken – delen’. 
 
De eucharistieviering zal worden voorgegaan dor pastoor J. Steenvoorden. 
De agrarische producten zoals druiven, paprika’s etc. die tijdens de 
eucharistieviering op het altaar worden gelegd, zullen na afloop naar een huis 
voor dak- en thuislozen gebracht worden. 
Heeft u nog producten mee te geven, dan zijn deze ook van harte welkom. 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
07.30 uur vertrek vanaf het A.H.-plein (per bus) uit Naaldwijk met 
opstapplaatsen in Honselersdijk, Middelbroekweg, Kwintsheul 07.45 uur 
(Kastanjehof) en Wateringen 08.00 uur (de Ark). 
10.30 uur eucharistieviering 
12.00 uur lunch 

http://www.bisdomrotterdam.nl/bedevaart
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13.30 uur middagoverweging en processie in het park 
15.00 uur vertrek uit Heiloo voor een gezellige tussenstop in restaurant 
Halfweg 
19.00 uur thuiskomst. 
 
U kunt zich opgeven bij 
Kees Groenewegen, tel. 0174-513497 
Peter-Bernadette van der Knaap, tel. 0174-293936 of 06-24631016. 
 
 

Westlandse jongeren over de WJD 2016 (6) 
aan het woord is Dorine Keijzer, 27 jaar uit Schipluiden 
Ervaringen en belevenissen opgedaan tijdens de Wereldjongerendagen in 
Polen, zijn te bijzonder om onbelicht te blijven. Die ervaringen en bele-
venissen laten we daarom graag tot bloei komen door elke maand een 
verhaal van één van de zeven jongeren die erbij 
waren te publiceren. Ervaringen en belevenissen 
die het verdienen in de eigen geloofs-
gemeenschap, aan iedereen, verteld te worden. 
Of zoals de paus het bij de verwelkoming van de 
jongeren bij de WJD verwoorde: 'Wanneer Jezus 
het hart van jongeren raakt, zijn zij werkelijk tot 
grootse dingen in staat.' 

Wat heeft tijdens de WJD op jou de meeste indruk gemaakt? 
Het speciale aan de WJD is voornamelijk hoeveel mensen uit ver-schillende 
nationaliteiten aanwezig zijn met hun vlaggen en zang. Enthousiasme is erg 
aanwezig, dat geeft me ook energie om de dagen die we mee hebben 
gemaakt te beleven. 

Wat was voor jou de mooiste ontmoeting op de WJD? 
Voor de meeste is dat de ontmoeting met de Paus. Dit is voor mij maar één 
ding van de mooiste momenten. Ook de ontmoeting op het plein met alle 
vlaggen is mij erg bijgebleven. 

Wat was jouw moment op de WJD?  
Heel de reis heeft men wel een moment gehad dat men dacht: dit is het 
hoogtepunt. Bij mij is heel de week een mooie beleving geweest. De band die 
ik heb opgebouwd, de lol die ik daardoor beleefd heb. Alle momenten bij 
elkaar geeft dat mijn moment, dat ik aanwezig mocht zijn in Krakau. 

Wat was voor jou op de WJD de meest teleurstellende ervaring? 
De tocht en verblijf naar/op het veld was wel erg mooi. Alleen de nacht is mij 
erg tegengevallen. De kou had me gegrepen en ik heb de nacht niet 
geslapen. Ook was mij verteld dat men weinig hoefde mee te nemen, omdat 
het wel warm zou zijn. Niet gedacht dat Krakau anders in temperaturen is dan 
Rio. Dus had ik weinig meegenomen. Overdag is alles erg mooi geweest. De 
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terugweg hadden we een grote donderbui, dat maakte de terugreis wat 
moeilijker. 

Hoe zou jij een vriend of vriendin willen interesseren om deel te nemen 
aan de volgende WJD in 2019 in Panama? 
Panama is een mooi land om zo’n evenement mee te maken. Zeker raad ik 
iedereen aan, zeker omdat het daar nu iets warmer is dan Krakau. Ik heb al 
wat vrienden benaderd om mee te gaan met deze mooie reis. 

Wat betekent het thema van de WJD  "Zalig  de barmhartigen, want zij 
zullen barmhartigheid ondervinden" voor jou?  
Barmhartigheid zit overal in. Beleefd zijn naar elkaar, elkaar respecteren. Als 
men dat doet, dan ziet men dat ge altijd wat terug krijgt. De deur open houden 
voor een ander, boodschappen oppakken voor een ander als het valt. Al die 
dingen, dat geeft de ander door naar de ander. Dat maakt het warm van 
binnen, dat anderen voor je klaarstaan. Wees gezegend met de mensen om 
je heen, wat men voor een ander kan doen kan men dat weer in iets goeds 
terug krijgen op spontane momenten. 

Nu de WJD voorbij is, is de WJD daarmee ook voor jou voorbij?  
Zoals aangegeven ben ik ook veel bezig met Taizé. Een organisatie waar-bij 
er minder gepraat wordt en meer stiltes en zang wordt gedaan tijdens een 
dienst. Bij de WJD heeft men meer cateches en veel praatgroepen door 
middel van reflectie. Panama is mijn laatste reis met WJD. Dan wil ik verder 
met Taizé. Dat geeft me meer rust en voelt beter aan. 

Wat betekent de opdracht van Paus Franciscus "Ga wees niet bang en 
dien!" voor jou? 
Ben niet bang voor het onbekende wat voor je komt. Grijp elke kans op 
ontwikkeling, dat geeft voor de toekomst ook perspectief. Het leven is vallen 
en opstaan, maar daardoor wordt men er ook sterker door. Dus wees niet 
bang voor het onbekende, maar neem initiatief om je doel te bereiken. 

Kon jij je verhaal over de WJD bij thuiskomst kwijt? Voelde je je 
begrepen bij thuiskomst?  
Omdat ik al veel met jongerenreizen bezig ben binnen het geloof, is het nu 
makkelijker om de verhalen te vertellen. Men staat nu open voor de verhalen 
en vinden het ook erg leuk om te zien wat ik allemaal beleefd heb. 

Hoe kunnen wij parochianen in Westland jou helpen het verhaal over de 
WJD verder uit te dragen? 
De uitnodigingen die verzonden worden om deel te nemen aan deze reis 
vanuit de VNB is al de eerste stap om mensen te benaderen. De verhalen die 
wij dan hebben, kunnen we promoten. Door het te vertellen naar anderen, 
zoals Johnny en Eli hebben gedaan, kunnen we mensen be-reiken om mee te 
gaan. 
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Inleiding Gregoriaans zingen of: ad Festis Sancti Gregorii 
Magni. 
Voor niet-gelovigen en alle gezindten. Voor ieder die zich graag eens in het 
Gregoriaans wil verdiepen, ook als dat voor één keer is. Wie het eerder 
gezongen heeft en wil opfrissen: net zo welkom bij de zaterdagochtend-
opening op 2 september in ‘t Schip en de Egbertuskerk. Open vanaf 9.30 
uur. Vanaf 10.00 uur inleiding Gregoriaans zingen door het studiegroepje 
Gregoriaans. 
 
De gebruikte gezangen komen grotendeels uit de zogenaamde volkszang van 
het Gregoriaans. De bedoeling is dat die door de gewone bezoekers samen 
met de voorganger of een koor gezongen kunnen worden. Zangervaring is 
geen vereiste. U hoeft het notenschrift evenmin te kunnen lezen. Latijn 
begrijpen is niet nodig; er komt uitleg en vertaling bij. 
Gregoriaans wordt sterk in verband gebracht met de r.-k kerk, maar hoort ook 
thuis in de liturgie van de Anglicaans, Lutherse en zelfs gereformeerde 
kerken. Ook de nodige niet-gelovigen beoefenen het eenvoudig uit 
waardering voor de muziek. Wie geen kennis heeft genomen van het 
Gregoriaans mist ook een bouwsteen van heel veel latere muziek en laat 
zodoende een laag daarvan langs zich heen gaan. 
De Gregoriaanse volkszang zingen is eigenlijk niet moeilijk. Het verloopt 
alleen via andere technieken dan het tegenwoordig gebruikelijke zingen. Heb 
je die beginselen eenmaal voor ogen dan is het eigenlijk heel 
vanzelfsprekend. Juist dat gaan we doen: onder ogen zien wat de beginselen 
van Gregoriaans zingen zijn en die telkens even ondervinden. 
We zijn dan meteen voorbereid voor de dag erop: zondag 3 september is het 
kerkelijke feest van de heilige paus en kerkvader, Gregorius de Grote, die 
eind 6de eeuw een enorme kerkhervormer was. Hij heeft ook de centrale 
vastlegging van de naar hem genoemde gezangen verordonneerd. Het 
verhaal wil dat de Heilige Geest, als een duif gezeten op zijn schouder, hem 
een aantal gezangen in het oor blies. De oosterse en orthodoxe kerken vieren 
overigens zijn feest op 12 maart. (Mochten we nog eens een geschikte datum 
voor een vervolg zoeken!) 
Voor wie wil is er natuurlijk, als gebruikelijk op zaterdagochtend, ook 
gelegenheid alleen koffie te drinken, een praatje te maken, even voor zichzelf 
te bezinnen of een kaarsje in de Mariakapel te branden. 
 
Harry Bodifée 
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Neem eens iemand mee naar de kerk 
 

Weekend 9 en 10 september 
Neem eens iemand mee naar de kerk! Waarom niet? Voor veel mensen is het 
lang geleden dat zij naar de kerk geweest zijn. Sommigen zouden wel weer 
eens willen gaan, maar misschien is de drempel wat hoog geworden. Het 
gaat makkelijker als zij met een bekende meegaan. Daarom wordt in het 
weekeinde van 9 en 10 september in heel Nederland een speciale actie 
gehouden om mensen uit te nodigen weer eens naar de kerk te gaan. 
Nodig gerust uw familie, buren, vrienden of bekenden uit om weer eens een 
keer mee te gaan. Ieder is welkom. 
Dit project is in Engeland begonnen onder de naam “Back to Church’. Daar is 
de actie een groot succes geworden. “Samen naar de kerk gaan geeft de 
gemeenschap een positieve impuls”, aldus de bedenker van de actie. In 
Nederland wordt de campagne onder meer ondersteund door KRO-NCRV en 
de EO. 
Doet u ook mee? 

 

Gaat u verhuizen? 

Of zijn er wijzigingen in uw gezin? 
   Geef het door aan het secretariaat. 

Gaarne een E-mail aan: 

olvtenhemelopneming@rkwestland.nl 
 

Bent u nieuw in onze parochie? Kijk dan 

op onze website: rkwestland.nl 
 

 
Berichten uit ‘De Kreek’ en  
‘Sonnevanck’  
 

Opgenomen 
Mevrouw A.A.M. van Zeijl-Olsthoorn 
 

Elke vrijdagmiddag is er voor de bewoners van ‘de Kreek’ en ‘Sonne-vanck’ 
om 15.00 uur een eucharistieviering of een woord- en communie-viering. 
Voorganger is pastor Kwee of een van de pastoraal werksters of een van de 
medewerkers van het team. 
Rieky Israel,  414200, e-mail: riekisrael@caiway.nl  

mailto:olvtenhemelopneming@rkwestland.nl
mailto:riekisrael@caiway.nl
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Parochiefederatie Sint Franciscus 

 tussen duin en tuin 
 
Regio West: H. Bartholomeus te Poeldijk 
 H. Machutus te Monster 
 O.L. Vrouw ten Hemelopneming te ‘s-Gravenzande 
 H. Egbertus en H. Lambertus te Hoek v. Holland/Heenweg  
 

 

Regiopastores: pastor I.M. Kwee 
 Esdoornstraat 1, 2691 VG  ’s-Gravenzande 
  (0174) 76 43 38  kwee@rkwestland.nl 
 

 pastoraal werkster E.M. Geelen 
 p/a Choorstraat 105, 2681 AR  Monster 
  06 36 28 69 52  geelen@rkwestland.nl 
 

 

Overige leden van het pastoraal team 
 

 pastoor/moderator J.C.M. Steenvoorden 
  (0174) 62 45 36  steenvoorden@rkwestland.nl 
 

 pastor G.Th.J. Lansbergen 
  (010) 761 37 41  lansbergen@rkwestland.nl 
 

 pastor M.Th.J. Straathof 
  (0174) 27 03 78  straathof@rkwestland.nl 
 

 diaken R.H. Dits 
  06 16 82 22 67  dits@rkwestland.nl 
 

 pastoraal werkster M.Th.Ph. van de Loo 
  06 10 13 51 71  loo@rkwestland.nl 
 

 

Federatiesecretariaat (gegevens parochiesecretariaat zie pag. 2) 
 

 mw. M. de Jong 
 Dijkstraat 25, 2675 AV  Honselersdijk 
  06 51 47 75 80  info@rkwestland.nl  
 Aanwezig: maandag t/m donderdag van 09.00-14.00 uur 
 

Het federatiesecretariaat kunt u ook buiten deze tijden bellen voor het melden 
van een overlijden of in dringende gevallen wanneer u een priester nodig heeft. 
 

 

Website: rkwestland.nl   Kopij voor de website: website@rkwestland.nl 
 
 

Voor een persoonlijk gesprek kunt u contact opnemen met uw regiopastores en 
voor overige vragen of bijv. het opgeven van gebedsintenties, aanvragen voor 
dopen of huwelijk kunt u terecht bij uw parochiesecretariaat. 

mailto:kwee@rkwestland.nl
mailto:geelen@rkwestland.nl
mailto:steenvoorden@rkwestland.nl
mailto:lansbergen@rkwestland.nl
mailto:straathof@rkwestland.nl
mailto:dits@rkwestland.nl
mailto:loo@rkwestland.nl
mailto:info@rkwestland.nl
http://www.rkwestland.nl/
mailto:website@rkwestland.nl
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Vieringen Regio West 
van 8 juli t/m 
      
 

HOEK VAN HOLLAND 
 
Parochie H. Egbertus 

HEENWEG 
 
&    H. Lambertus 

’s-GRAVENZANDE 
Par. O.L.V. ten 
Hemelopneming 

MONSTER 
 
Parochie H. Machutus 

POELDIJK 
Parochie  
H. Bartholomeus 

      

Zaterdag 8 juli 
 

   19.00 uur 
Woord- en communiev. 
Cantor 
Mevr. E. Geelen p.w. 

 

Zondag 9 juli 
14de zondag d.h. jaar 

11.00 uur 
Eucharistieviering 
Parochiekoor 
Pastor M. Kwee 

09.30 uur 
Woord- en communiev. 
Parochiekoor 
Mevr. E. Geelen p.w. 

11.00 uur 
Oecum. Braderiedienst 
op het Marktplein 
VOLP ‘s-Gravenzande 

09.30 uur 
Eucharistieviering 
Cantor Medea 
Pastor M. Kwee 

11.00 uur 
Eucharistieviering 
 
Pater P. de Ruiter 

Zaterdag 15 juli 
 

    19.00 uur 
Eucharistieviering 
Pater G. Zwaard 

Zondag 16 juli 
15de zondag d.h. jaar 
 

11.00 uur 
Eucharistieviering 
Cantor 
Pastoor J. Steenvoorden 

09.30 uur 
Eucharistieviering 
Parochiekoor 
Pastoor J. Steenvoorden 

09.30 uur 
Woord- en communiev. 
Parochiekoor 
Dhr. H. Rouw 

09.30 uur 
Woord- en communiev. 
Cantor Laus Deo 
Diaken R. Dits 

11.00 uur 
Woord- en communiev. 
 
Mevr. E. Geelen p.w. 

Zaterdag 22 juli 
 

   19.00 uur 
Eucharistieviering 
Cantor 
Pastor B. Lansbergen 

 

Zondag 23 juli 
16de zondag d.h. jaar 
 

11.00 uur 
Woord- en communiev. 
Cantor 
Mevr. M.T. v.d. Loo p.w.  

09.30 uur 
Woord- en communiev. 
Parochiekoor 
Mevr. M.T. v.d. Loo p.w. 

09.30 uur 
Eucharistieviering 
 
Pater G. zwaard 

09.30 uur 
Eucharistieviering 
Laus Deo 
Pastor A. Vijftigschild 

11.00 uur 
Eucharistieviering 
 
Pastor A. Vijftigschild 

Zaterdag 29 juli 
 

    19.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor B. Lansbergen 

Zondag 30 juli 
17de zondag d.h. jaar  
 

11.00 uur 
Eucharistieviering 
Cantor 
Pastor B. Lansbergen 

09.30 uur 
Eucharistieviering 
Parochiekoor 
Pastor B. Lansbergen 

09.30 uur 
Eucharistieviering 
 
Pastor A. van Well 

09.30 uur 
Woord- en communiev. 
Laus Deo 
VOLP Monster 

11.00 uur 
Woord- en communiev. 
 
Mevr. M.T. v.d. Loo p.w. 

Zaterdag 5 augustus  
Gedaanteverandering 
van de Heer  
 
 
 
 
 
 

  19.00 uur 
Woord- en communiev. 
Volkszang met beamer 
Mevr. M.T. v.d. Loo p.w. 

19.00 uur 
Eucharistieviering 
Cantor 
Pastor M. Kwee 
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Vieringen Regio West 
van 8 juli t/m 
      
 

HOEK VAN HOLLAND 
 
Parochie H. Egbertus 

HEENWEG 
 
&    H. Lambertus 

’s-GRAVENZANDE 
Par. O.L.V. ten 
Hemelopneming 

MONSTER 
 
Parochie H. Machutus 

POELDIJK 
Parochie  
H. Bartholomeus 

Zondag 6 augustus 
Gedaanteverandering 
van de Heer  
 

11.00 uur 
Woord- en communiev. 
Parochiekoor 
Diaken R. Dits 

09.30 uur 
Eucharistieviering 
Parochiekoor 
Pater G. Zwaard 

09.30 uur 
Eucharistieviering 
Cantamus 
Pastor M. Kwee 

09.30 uur 
Eucharistieviering 
Cantor Laus Deo 
Pater K. Janssen 

11.00 uur 
Eucharistieviering 
 
Pastor M. Kwee 

Zaterdag 12 augustus 
Maria ten  
Hemelopneming 

    19.00 uur 
Eucharistieviering 
Pater K. Janssen 

Zondag 13 augustus 
Maria ten 
Hemelopneming 

11.00 uur 
Woord- en communiev. 
Cantor 
Diaken R. Dits 

09.30 uur 
Woord- en communiev. 
Parochiekoor 
Diaken R. Dits 

09.30 uur 
Patroons eucharistiev. 
Parochiekoor 
Pastor M. Kwee + 
Mevr. E. Geelen p.w. 

09.30 uur 
Eucharistieviering 
Laus Deo 
Pater G. Zwaard 

11.00 uur 
Eucharistieviering 
 
Pater K. Janssen 

Dinsdag 15 augustus 
Maria ten 
Hemelopneming 

   19.00 uur 
Maria Eucharistieviering 
Vivace 
Pastor B. Lansbergen 

 

Zaterdag 19 augustus 
 

   19.00 uur 
Eucharistieviering 
Cantor 
Pastor M. Kwee 

 

Zondag 20 augustus 
20ste zondag d.h. jaar 

11.00 uur 
Eucharistieviering 
Parochiekoor 
Pastor M. Kwee 

09.30 uur 
Eucharistieviering 
Parochiekoor 
Pastor M. Kwee 

09.30 uur 
Eucharistieviering 
 
Pastor B. Lansbergen 

09.30 uur 
Woord- en communiev. 
Cantor Medea 
Mevr. E. Geelen p.w. 

11.00 uur 
Woord- en communiev. 
 
Mevr. E. Geelen p.w. 

Zaterdag 26 augustus  
 

    19.00 uur 
Woord- en communiev. 
Mevr. M.T. v.d. Loo p.w. 

Zondag 27 augustus 
21ste zondag d.h. jaar  
 

11.00 uur 
Eucharistieviering 
 
Pastoor J. Steenvoorden 

09.30 uur 
Eucharistieviering 
Parochiekoor 
Pastor A. van Well 

09.30 uur 
Eucharistieviering 
Parochiekoor 
Pastor M. Kwee 

10.00 uur 
Oecum. openluchtviering 
 
Pastor B. Lansbergen 

11.00 uur 
Patroons eucharistiev. 
 
Pastor M. Kwee 

Zaterdag 2 september 
 

  19.00 uur 
Eucharistieviering 
Volkszang met beamer 
Pastor M. Straathof 

19.00 uur 
Woord- en communiev. 
Medea 
Mevr. M.T. v.d. Loo p.w. 

 

Zondag 3 september 
22ste zondag d.h. jaar 

11.00 uur 
Eucharistieviering 
Parochiekoor 
Pastor m. Straathof 

09.30 uur 
Eucharistieviering 
Parochiekoor 
Pastor M. Straathof 

09.30 uur 
Woord- en communiev. 
Cantamus 
VOLP Monster 

09.30 uur 
Eucharistieviering 
Laus Deo 
Pastor M. Kwee 

11.00 uur 
Woord- en communiev. 
Gospelkoor 
Mevr. M.T.v.d. Loo p.w. 

 


