
50 jaar St. Joseph is een feit. 
Goh, waar is er niet allemaal gebeurt in die tijd. 
 
Het is eigenlijk begonnen door de uitbreiding van Wateringen 
Het dorp kreeg steeds meer inwoners die bijna allen ter kerke gingen. 
 
De St. Jan de Doperparochie groeide bij wijze van spreken uit haar jas. 
De kerk werd te klein, zat steeds overvol, ik wou dat dat nog zo was. 
 
De kerk werd dus te klein, en stond voor velen te ver weg. 
Toen werd de Velo-tent aan de H. Hoekstraat, ja het is bijna niet te geloven zeg, 
Bijna een jaar voor de zondagmorgen tot bijkerk gepromoveerd. 
Om 7 en 9 uur werden in de kantine Heilige missen gecelebreerd. 
 
Op 12 februari 1958 kwam aan de Willem 111 straat een heuse bijkerk van hout 
Plechtig ingezegend door monseigneur Jansen. Zo iets was hem wel toevertrouwd. 
 
Die bijkerk kreeg de naam St. Joseph en was een soort filiaal 
Van de moederkerk St. Jan de Doper en was van ons allemaal. 
 
Op 1-11-1961 werd Matthijsen als bouwpastoor geïnstalleerd. 
Door de Poeldijkse deken Deysselbloem. Sindsdien is er veel gepasseerd. 
 
De zaak begon als een trein te lopen, b.v. het kerkkoor 
Werd al opgericht slechts 2 weken na de installatie van de pastoor. 
 
Op 1 februari 1962 ging het zogenoemd bouwfonds van start. 
Dat liep meteen al prima, dat verwarmde het pastoorlijke hart. 
 
Men begon met het grondwerk, wat op 7 september 1964 zijn bekroning vond. 
Toen sloeg bouwpastoor Matthijsen hoogstpersoonlijk de eerste paal in de grond. 
 
Het kerkbestuur stond voor de poen. 
Ja, de nieuwe kerk met toebehoren kostte meer dan 1 miljoen. 
 
Op 29 januari van het jaar 1966 onzes Heren 
Kwam mgr. Jansen de nieuwe kerk consacreren. 
 
In januari 1962 kwam de huishoudster, Marie v.d. Wiel 
Beter bekend als Marietje. Ze verzorgde de huishouding met hart en ziel. 
 
Kort daarop kwam kapelaan Jan Velthuyse en was 4 jaar lang de rechterhand van de 
pastoor. 
Helaas in 1966 moest hij op bevel van de bisschop weer vandoor. 
 
Daarna kwam pastor Martijn naar Wateringen 
Dat was wat je noemt een brok dynamiet. Die werkte aan velerlei dingen. 
Tezamen met de pastoor zette hij de parochie-opbouw op poten 
Om een levende geloofsgemeenschap te maken, de activiteiten te vergroten. 
 



Er kwamen gespreksgroepen, kerngroepen, stuurgroepen en dat in korte tijd 
En dan ‘bij de pastoor op de koffie’, dat was ook zo’n oorspronkelijk feit. 
 
De hele parochie gonsde van leven, mede dankzij pastoor Martijn. 
En voor Corbulo was hij de grote man, al was hij van postuur maar klein. 
 
In 1973 werd pater Schouten de opvolger van pastor Martijn en het werd duidelijk dat 
De St. Josephparochie in pater Schouten weer een fijne priester had. 
 
Koster Koos Kerklaan was bij het kerkvolk heel populair. 
Het plaatsengeld 1 kwartje, haalde hij op met heel veel flair. 
 
De districtcatecheet Bart v.d. Helm werd hier de nieuwe pastoor 
Op 1 oktober 1977 kwam hij en dat hebben we geweten hoor. 
 
Eerst kwamen de helmsprietjes en een nieuwe kop op het parochieblad. 
Toen moesten wij staan – zitten – staan – zitten wat een gymnastiek was dat. 
 
Het klokkenfonds met als slogan: “een goede betaalder geeft een daalder” werd een 
feit. 
Dat het plaatsengeld werd afgeschaft, Koos Kwartje werd verleden tijd. 
 
Pater Schouten kreeg 1 april 1979 een zelfstandige baan. 
Hij werd als rector van de Ark aangesteld en uit de parochie weggegaan. 
 
Rita Vorstenbos wilde hier wel als huisdame komen, het leek haar een goed idee 
Maar ze had 1 voorwaarde: deken Regeer, haar baas moest mee. 
 
Pastoor Regeer voelde zich al gauw thuis bij ons in Wateringen 
En in zijn preken zei hij vaak leuke, maar ook vaak rake dingen. 
 
Van pastoor v.d. Helm mochten alle parochianen rond het altaar staan 
Denk maar aan de lekevieringen onder leiding van een parochiaan. 
 
Het ontstaan van de kerngroepen hebben er veel toe bijgedragen 
Om de echte parochiegeest te laten slagen. 
Een bloemetje hier en daar en vergeet niet de actie Kerkbalans 
Dat alles geeft aan contacten in de wijk een kans. 
 
Zeg weet je dat in juni 1976 de eerste reparatie als was aan het kerkdak? 
Met Kerst van datzelfde jaar ging de verwarming stuk. Dat gaf veel ongemak. 
 
In 1980 werd op het kerkplein, na ontheffing van de Hinderwet 
Een klokkentoren van 19 meter hoog neergezet. 
 
Elke 2 jaar kwam hierna een kerkeveiling. “Beurzen open, dak dicht” was de leuze 
En in 1984 was de titel “Open beurs, voor sluitend dak” de keuze. 
 
Het dak lekte als een mandje, ja het is werkelijk waar 
De emmers en teilen stonden zelfs op het altaar. 



 
Tot 1983 heeft in onze kerk een noodorgeltje gestaan 
En werd toen het nieuwe Johannesorgel alom geprezen. 
 
Er kwam een nieuwe altaartafel in de vorm van het priesterkoor 
En ook een nieuwe geluidsinstallatie en zelfs een ringleiding voor mensen met een 
slecht gehoor. 
Op 24 maart 1985 werd Hans van Wijk als pastoraal werker geïnstalleerd 
En sindsdien heeft hij in de St. Joseph heel wat gepresteerd. 
 
De Jojoclub werd opgericht, ja de jeugd die had zijn aandacht 
En heeft in menige vergaderingen vele uurtjes doorgebracht. 
 
20 jaar heeft het kerkbestuur zelfstandig bestaan 
Toen is het met de parochieraad als parochievergadering samen gegaan. 
 
Stuurgroep Eredienst besprak met de pastoor alles over de liturgie. 
Stuurgroep Verkondiging doet de voorbereiding voor Vormsel en 1e H. Communie. 
Stuurgroep Gemeenschapsopbouw bout de feestjes en staat voor naaste mens 
paraat. 
En wordt alles in de grote parochievergadering bepraat. 
 
In 1986 werd groots gevierd het 25 jarig bestaan 
En men zong toen, over 25 jaar komen we er weer aan. En daar zijn we dan!!!! 
 
In 1986 ging De Helmsprieten als parochieblad. 
over in de St. Josephklok, nog wekelijks, dat vond men zat. 
 
24-5-1986 ging officieel de Kringloopwinkel open. 
En dat heeft tot nu toe steeds als een trein gelopen. 
 
12-11-1986 was de opening Mariaschool  
Want het aantal kinderen groeide als kool. 
 
6-2-1987 kwam er een opzet van een andere parochiestructuur, door een oprichting  
Van een parochievergadering. 
1 mei nog steeds onvoldoende kandidaten. 
Toen was er al een probleem voor het zoeken van vrijwilligers, heb je het in de gaten. 
 
27-2-1987 was de start van de aanleg vloerverwarming 15-5 klaar  
eind van het jaar 17000 m3 gas minder, wat een bespaar 
 
De pastorie werd opgeknapt, er kwamen nieuwe ramen.  
Ook kozijnen en deuren werden vernieuwd, tesamen. 
 
In juni 1988 kwam er een mogelijkheid 
Dat de kerktelefoon werd een feit. 
 
In begin 1990 werd er typiste gevraagd voor het parochieblad  
En dat vond Lien Vis wel wat. 



 
 
20-4-1990 Kwam het vertrek van pastoor v.d. Helm 
Dit was heel jammer, want die schelm 
Heeft mede door Rita een heel parochiegemeenschap weten op te bouwen 
Daarom dat ieder om hun vertrek ging rouwen. 
 
In april 1990 wordt er gestart een professioneel parochiesecretariaat. 
Waar iedereen zijn vragen kwijtlaat. 
Ria van Santen bemande het secretariaat met hulp van Astrid van Wijk  
En dat stond als een dijk. 
 
De zondagavondvieringen en de donderdagochtendvieringen kwamen te vervallen 
En dit is iedereen toch wel goed bevallen. 
 
13-07-1990 was de Installatie van H. v. Wijk en werd pater Ben Niekus 
geïntroduceerd 
Hun samenwerking is in alles ten goede gekeerd. 
 
21-10-1990 kregen Plony Heijker, Theo Booms en Nico Meijers als voorgangers hun 
aanstelling 
Heel wat woord- en communievieringen waren hun ding. 
 
In Juni 1991 kwam Tineke Zaat  
om samen te werken met Astrid van Wijk op het secretariaat. 
 
In 1991 komt het eerste gezamenlijke kerstblad uit voor de 3 kerken 
En op 25-7-1992 komt ons eerste nummer van het parochieblad Samen Kerk, eens 
in de 2 weken, en dat ging goed werken. 
 
Per okt. 1992 is pater Ben Niekus de Bijbelavonden gestart. 
Hij heeft dit vele jaren gedaan zonder smart. 
 
Door giften van parochianen van ruim FL 8.000,00 konden we een copyprinter 
aankopen 
En ging het maken van het parochieblad veel beter lopen. 
 
Jan. 1993 begint het dak weer te lekken. 
Moeten we nu het hele dak opnieuw gaan bedekken? 
 
Op 13-09-1993 ging Hans v. Wijk ons verlaten 
Ik heb toen toch wel een traantje gelaten. 
 
Naambord St. Joseph gemaakt door dhr. V. Adrichem op 3-7-1993 opgehangen 
 
13 november 1993 was de installatie van Walter Vogelaar 
Maar door ziekteverlof was hij op 15-7-1995 al weer klaar 
 
18-6-1994 was het afscheid van pater Ben Niekus 
Ik gaf hem als afscheid een dikke kus. 



1-10-1995 werd Winfried Kuipers onze pastoor 
Nu, hij had alle taken goed door. 
Hij heeft 5 stagiaires opgeleid. 
U kent hun namen nog: geheid. 
Wim Hoefman, Bernadette Jansen, Wilma Moerkerk, Ineke Slinger en Gerard Clavel 
Ieder had bijzondere kwaliteiten, zeg dat wel. 
Hij was als lid met de Charismatische Vernieuwing verbonden 
En heeft Marije v.d. Knaap haar levensweg gevonden. 
Hij heeft toen een groot aantal misdienaars begeleid. 
In iedere viering stonden er 2 misdienaars naast hem, dat was een feit. 
En iedereen zat op het eind van de viering te wachten 
Op de mop van de week, zodat iedereen lachte. 
 
Op 18-11-95 was de 1st viering Beatween 
Een grandioos koor wat door iedereen graag wordt gezien. 
 
Op 24-1-1999 werd Jenny Esser als voorgangster voorgesteld 
Zoals in de archieven werd gemeld 
En op 1-5-1999 was de presentatie van M.Th. v.d. Loo in St. Jan 
Ook zo’n vrouw, die kon er wel wat van. 
 
Op 26-4-1999 werd met de 3 parochies getekend een intentieverklaring 
En kwam er een Stuurgroep samenwerking. 
Zo staken we elkaar de helpende hand. 
En zo begon heel voorzichtig ons samenwerkingverband. 
 
In 2000 kregen we bericht dat onze Zr. Raymunda v. Velzen in Malawi was 
overvallen en ernstig mishandeld. 
Zij is toen naar Nederland gekomen en is medisch behandeld. 
Na enkele maanden is deze moedige vrouw toch weer teruggegaan 
En nam haar werkzaamheden daar weer aan. 
 
Op 16 en 17 september 2000 is de eerste St. Josephweekend gehouden. 
Een jaarlijks terugkomend festijn om een St. Josephgevoel op te bouwen. 
 
In oktober 2000 ging van start onze eigen St. Joseph web-site  
Deze werd zelfs gelezen wereldwijd. 
 
In 2001 kwam het Bisdom met de brochure “Samenwerking geboden” aan 
En zijn we op zoek naar samenwerking met de St. Jan en St. Andreas gegaan. 
 
Op 8-7-2001 was de laatste viering met Te Deum Laudamus, ons parochiekoor 
40 jaar zongen zij met veel plezier door. 
 
Omdat veel oud leden van Te Deum Laudamus wilden blijven zingen 
Was het vinden van een dirigent een van die die dingen 
Dat het koor Corona is opgericht 
Eerst waren zij als rouw- en trouwkoor het gezicht. 
Later gaven zij ook in de weekendvieringen hun medewerking 
Want graag zingen is hun ding. 



In september 2001 kreeg het kruis en de klokkentoren een opknapbeurt 
Want het weer had heel wat schade aan de klokkentoren versmeurd. 
Michael de Groot en Peter v.d. Knaap haalden hele capriolen uit 
Om hoog met de verfkwasten te kunnen komen, naar verluid. 
 
In november 2001 vierden we ons 40 jarig bestaan. 
Allerlei activiteiten  werden er gedaan. 
Peter Vermaat vertelde over leven van Franciscus, die guit 
en Elly en Rikkert zongen voor de jongeren, heel luid. 
 
In 2002 werd de euro ingevoerd 
Maar omdat er financieel niet zo best werd geboerd 
Kwam de spreuk: Help de kerk een handje 
Doe minstens 1 euro in het mandje. 
 
In mei 2003 kregen Tineke Zaat en Nico Meijer een benoeming van het bisdom. 
De parochiële structuur ging weer om 
De pastoraatsgroep werd opgericht 
En kregen zij naast de pastoor ook een pastoraal gezicht. 
Gerard Clavel zat de vergaderingen bij als adviseur 
En gingen zij als 1 team door de deur. 
Op deze wijze stond de pastoor er niet alleen voor. 
En namen zij alles pastorale taken door. 
 
Op 7-9-2004 werd parochiefederatie Waterheul een feit. 
De parochianen van de Andreas en St. Jan werden door muziekkorpsen naar onze 
kerk geleid. 
Op ludieke wijze werd het logo van de Waterheul onthuld. 
Door Johannes de Doper, de H. Andreas en de H. Joseph in aangepaste kleding 
gehuld. 
 
In 2004 gaat hij naar Brazilië met sabbatverlof 
Samen met Marius v.d. Knaap voor 3 maanden, wat een bof. 
Op 12-10-2004 was zijn afscheidsviering 
En vertelde hij daar breeduit zijn Braziliaanse ervaring. 
 
In januari 2005 kwam diaken John Stoopendaal naar onze kerk. 
Wat had die man een inspirerende wijze van werk. 
Het was een man van gezelligheid 
En die kon hij bij ons wel kwijt. 
Helaas is hij op 26-4-2006 onverwachts overleden 
Wij gedenken hem nog steeds, heden. 
 
Op 2-4-2005 werd het overlijden van Paus Johannes Paulus 11 gemeld 
En werd Benedictus de 16de als de nieuwe Paus vermeld 
 
Begin 2006 starten we ons gezamenlijk parochieblad Drie-in-Een. 
Daar gaat alle gezamenlijke informatie heen. 
 



Op 3-12-2006 werden pastoor Borghols, Marie-Therese v.d. Loo en Paul Mantelaers 
als pastoraal team geïnstalleerd. 
En werd er een nieuwe structuur beheerd. 
Met z’n 3-en staan zij voor de pastorale taken 
Met ieder zijn/haar kwaliteitszaken 
Pastoor Borghols voor de liturgie 
Paul Mantelaers voor dienen 
En Marie-Therese voor leren. 
Ondersteund door de pastoraatsgroepen, iedere keren. 
 
Maria Weterings-Jansen wordt de huishoudster voor de pastoor. 
Maar heeft daarnaast nog heleboel taken hoor. 
Zij is echt zijn rechterhand. 
En daardoor hebben zij een goede vriendschapsband. 
 
Waar er samengewerkt kon worden in de Waterheul werd gedaan 
Zodoende dat snel de voorbereiding van het Vormsel gezamenlijk voor staan. 
Er komt op 10-11-2007 de eerste gezamenlijke Vormselviering in Joseph en St. Jan 
Het jaar daar op sloot de H. Andreas ook an. 
 
In 2007 bestond ons koor Beatween 12,5 jaar. 
En ze hadden zelf een cd met liedjes daarvoor klaar. 
En gaven op 18-12-2007 hun Kerstconcert met Esperanca samen 
Het was een grandioos succes, ja zegt maar amen. 
 
In januari 2008 wordt de gezamenlijke web-site in gebruikgenomen. 
En die is door flinke samenwerking van de grond gekomen. 
 
Op 19-5-2008 bestond de kaartclub 25 jaar. 
Het is gezelligheid troef altijd daar. 
 
Op 15-7-2008 gaan 8 jongeren uit Waterheul naar de Wereldjongerendagen 
Deze keer helemaal naar Sydney, kan dat niet dichterbij, zou je vragen. 
 
Op 28-9-2008 werd het eerste bloemetje van de maand uitgereikt 
Een goed initiatief, naar wat blijkt. 
 
Op 28-6-2009 is de laatste viering met de Kolenkids geweest 
Een moeilijke beslissing, voor Hans Samwel wel het meest. 
 
Eind 2009 zijn ze begonnen met het vernieuwen van 2 vlakdelen van het dak. 
Want in de kerk staat bij flinke buien en wind weer de nodige emmers en bak 
Het duurde heel lang deze keer 
Maar In april 2010 was het dak klaar na veel slecht weer. 
 
Begin 2010 is ons bestuur gelukkig weer helemaal op sterkte. 
Want op een gegeven moment is het dat er een advertentie werkte 
Naar een penningmeester waren we heel lang op zoek 
Want alles moet toch heel secuur ter boek. 
Marcel Ebeltjes werd onze administrateur 



En Ted v. Luijk stelde ons ook niet teleur 
Hij werd onze penningmeester en werkt samen met Marcel 
Ja, ze zijn samen een heel sterk stel. 
 
Er werd gedacht over Missionaire dynamiek in onze kerk 
En gingen weer enthousiastelingen aan het werk. 
Er kwamen nieuwe soort vieringen. 
Instapvieringen voor jonge gezinnen, was een van die dingen. 
Ook een groepje zijn met kleuter/vertelvieringen begonnen. 
En dat heeft toch weer een nieuwe doelgroep gewonnen. 
 
Paul Mantelaers startte met filmavonden in de huiskamer van de St. Joseph 
Ja, Paul een gouwe vent, met veel doorzetting en lef 
Deze avonden zijn heel geslaagd.  
Er wordt nooit over geklaagd. 
De opkomsten worden steeds meer. 
Velen komen steeds weer. 
 
Er worden plannen gemaakt om te komen tot een Westlandse bedevaart, 
die van 30-4 tot 7-5-2011 wordt geklaard. 
 
In september 2009 zijn de eerste gespreken gestart over Samenwerking geboden 2 
En dat viel allemaal echt niet mee. 
We besluiten met het hele Westland en Hoek van Holland in zee te gaan. 
En sindsdien zijn er weer heel wat vergaderingen ontstaan. 
Maar alles ging in goede harmonie. 
We wisten natuurlijk al veel van elkaar, van wie is wie. 
Het oude Dekenaat Westland komt zo weer bij elkaar 
Van de zomer is onze parochiefederatie Franciscus, tussen duin en tuin, klaar. 
 
Maar dit alles heeft niet kunnen gebeuren in die 50 jaar 
Als er geen inzet was van die vele vrijwilligers, dat is klip en klaar. 
We zijn met z’n allen kerk 
Wij zijn heel dankbaar voor al het vrijwilligerswerk. 
 
 
Zover zijn we nu gekomen, we hebben nu 50 jaar belicht. 
Sara, onze taak zit er nu op, we gaan nu, m’n oude wicht. 
 
 
 
 
 


